
Zondag 15-05-2011 (Revelstoke-Hope 428km) 

Vandaag redelijk bijtijds opgestaan aangezien ik vandaag rond de 430km rijden moest, 

had verder niet echt dingen op het programma staan alleen de Othello Tunnels bij 

Hope, dus had in principe tijd genoeg, maar moest wel 

een behoorlijk stuk rijden. 

Onderweg kwam ik langs verschillende mooie meren en 

leuke stadjes/dorpjes. Ongeveer na een km of 100 kon je 

duidelijk zien dat je Rocky’s achter je gelaten had en dat 

je weer in lager en warmer gebied kwam, weinig 

begroeiing en dor landschap met hier en dar een meer. 

Na ruim 290km gereden te 

hebben kwam ik aan bij het 

Nicola Lake, zo’n km of 33 

voor Marrit. Plotseling zag 

ik iets groots in een boom 

zitten, ik een noodstop 

gemaakt want had al snel 

gezien dat het Bald Eagle was die daar zat. Ben 

voorzichtig naar de boom gelopen en kon hem mooi zien 

zitten. Het was een indrukwekkende vogel om van zo dichtbij te zien. Na een klein 

kwartiertje zat de vogel nog steeds op z’n tak en wou hem toch zien vliegen zodat ik 

hem kon filmen als hij in de lucht was. Besloot dus om voor actie te zorgen, klapte 

hard in m’n handen met het gewenste resultaat, vliegen dat tie deed, alleen was ik 

hem de helft van de tijd kwijt, goeie actie (haha). Rond een uur of half vier was ik 

bij de Othello Tunnels vlakbij Hope, en ook hier weer een bord dat ze gesloten waren. 

Natuurlijk geloofde ik dat niet en ik was vastbesloten om er gewoon naar toe te 

gaan, was er speciaal naar toe gereden en moest dit natuurlijk ook zien. Voor de 

verandering was ik nu eens niet de enigste die daar was. Na een klein kwartiertje 

kwam ik bij de tunnels en er stond bij de eerste tunnel een groot hek waar je niet 

overheen kon, de tunnels waren inderdaad afgesloten en kon niet verder, was wel 

jammer. Ik zag al snel dat je wel om het hek heen kon en besloot om dat maar te 

doen. Als er mensen in de tunnel werken kunnen, kon ik 

er ook doorheen lopen beredeneerde ik. Ik dus lang het 

hek en de tunnel in, dit duurde niet lang of ik hoorde 

stemmen echter me, bleken het de andere mensen te 

zijn die ook dachten van wat hij kan, kunnen wij ook. 

(als er 1 schaap over…) 

De Othello Tunnels zijn drie tunnels die door de 

Coquihalla Canyon Provincial Park lopen en zijn oude spoorweg tunnels. Tevens zijn bij 



deze locatie verschillende bekende films opgenomen, oa First Blood van Sylvester 

Stallone en een James Bond film. 

Door het National Park loopt ook een rivier die slingerend en met veel kabaal zijn weg 

heeft gevonden, de Coquihalla River. Dit was ook wel 

imposant om te zien hoe deze rivier zich een weg 

heeft gebaand door de rotsen. 

Omstreeks vijf uur ben ik verder gereden naar Hope 

waar ik nodig tanken moest en daarna doorgereden 

naar de Telte Yet Campsite (deze werd gerund door 

de Telte Yet indianenstam). Daar aangekomen was er 

niemand op het kantoor aanwezig dus de RV maar 

vast op een mooie plek aan de Fraser River gezet. 

Na een klein half uurtje ben ik weer naar het 

kantoor gelopen maar er was nog steeds niemand 

aanwezig. Even later kwam er een stel aanlopen en 

vroegen of ik stond 

te wachten op 

iemand van kantoor.  Ze vertelde me dat de vrouw 

van het kantoor weg was gegaan om te lunchen, dat 

was rond twee uur ’s middags, vond het toch wel 

vreemd…lunchen en om half zes nog niet terug. Ik had 

geen zin om nog langer te wachten want ik wou een 

happie gaan doen in Hope. Ben naar het centrum gelopen, ongeveer 10 min lopen en 

ben gaan eten bij Driftwynd Bistro & Dining Room. Hier dus naar binnen en jawel 

hoor, weer de enigste! In het restaurant was een leuke meid aan het werk en heeft 

me zeer goed geholpen. Eerst bier, welk bier of dat ik hebben wou, wist ik toch niet, 

echter wist ze hier een oplossing voor. Ze kwam al snel met 4 verschillende blode 

biertjes aan, de glazen half gevuld, om te proberen zei ze, en natuurlijk waren het 

geen kleine glazen (gelukkig half vol). Hierna eten besteld, wederom weer een grote 

steak. Ondertussen had ik haar ook wat te drinken aangeboden en gevraagd of ze er 

gezellig bij kwam zitten samen met de kok, er was toch verder niemand en de baas 

was in Vancouver dus… Na enig aandringen gingen gezellig bij mij aan tafel zitten. 

Natuurlijk ging het over waar ik vandaan kwam en wat ik allemaal in Canada gedaan 

had, ondertussen biertje, biertje. Na het eten nog een nagerecht genomen en op 

aanraden Spanisch Cafe, ook dit was erg lekker en voor dat ik het wist er een stuk of 

4 gedronken. Hierna nog even gebleven en met z’n drieën nog wat wijn en bier 

gedronken. Na de nodige drankjes had ik betaald en ben weggegaan, dit duurde nog 

geen 5 minuten of ik was al weer binnen  met de vraag of ze wisten waar de 

Campsite was, was een beetje de weg kwijt (weet ook niet hoe dat kwam) Als ik nog 



even wachten kon dan zouden ze me er heen brengen met de auto, was geen 

probleem doe nog maar een  biertje dan. Even later brachten ze me naar de Campsite 

en ik nodigde ze nog even uit om wat te drinken, m’n bier moest op omdat ik de 

volgende dag de RV moest inleveren. En zo werd het steeds gezelliger en later. Rond 

middernacht zijn ze weggegaan. Gelukkig hoefde ik de volgende dag niet vroeg op 

omdat het naar Vancouver omstreeks 140km was. O ja ondertussen was er nog 

niemand bij m’n RV geweest van de Campsite, en dacht als ze er morgenochtend niet 

zijn hebben ze mooi peg en ik geluk. Maar dat zou ik de volgende dag dan wel zien. 

Al met al een mooie dag en toch nog behoorlijk dronken m’n mandje in, de eerste 

keer in deze vakantie!! 

 


